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Baaldervelddienst
Tweede advent: zondag 7 december 2025

Voorganger ds. Piet Langbroek
Muziek Elvira Nijmeijer
Taakgroep vieren Gré, Annelies en Geesje

Thema ‘de Hoop van een Kind’

Welkom en afkondigingen. Stilte en gebed

Paaskaars en Bijbel open

Beginlied 439 vers 1 en 2 Verwacht de komst des Heren
Begroeting

Aansteken van de tweede kaars van Advent

Woorden van de profeet Jesaja 11 vers 6 t/m 10
Projectlied en Gebed uit kind op zondag
Kindernevendienst

Aandacht voor de Liturgische schikking

Zingen lied 72 vers 1 Geef, Heer, de koning uwe rechten
Overweging

Zingen lied 72 vers 7 Laat ons de grote naam bezingen
Gebed en vredelied 421 ‘Vrede voor jou’

Aandacht voor de collecte en Baalderveld nieuws
Slotlied 440 vers 1 Ga, stillen in den lande

Wegzending en Zegen

Lied van Advent 444 Nu daagt het in het oosten

Nieuwsbrief
Baalderveld
7 december

\/

Baaldervelddiensten
in de Beek
om 10.00 uur

7 december
14 december

24 december
Kerstavondviering

~

4 januari 2026
Nieuwjaarsbegroeting

18 januari

1 februari
15 februari

Pastoraat & Spreekuur

Maandagmorgen 8 december is er van 10 tot 12 uur
spreekuur in De Hof, huis van verbinding. Piet Langbroek is
dan aanwezig. Wanneer u op een ander moment een
gesprek wilt met Piet of Ellen dan kunt u contact met hen
opnemen voor een afspraak.

Jaarthema voor het seizoen 2025-2026
"Kijk! Laat je verrassen
door het werk van Gods Geest'.




In de Adventstijd is het thema van het project voor de

kindernevendienst ‘De Geluksbezorger.’

We ontdekken hoe het geluk ter sprake komt in de

verhalen uit de Bijbel.

We lezen woorden van de profeet Jesaja.

Vraag aan ons is ‘hoe wij zelf hoopvolle mensen

kunnen zijn voor anderen en in onze leefwereld.

Hoe kunnen we in de gemeente elkaar helpen om

s geluk te vinden? En wat dragen we uit naar buiten?

; nsenénde;jieref:!gin.— : Kan de kerk als een geluksbezorger zijn voor de stad,
Gion het dorp, het land? We delen in deze periode een teken

van hoop en geluk met elkaar en wensen jullie een

goede tijd van Advent en Kerst toe.

Hoe kunnen mensen stralen? Hoe worden mensen blij?
Wij horen in verhalen dat God dichtbij zal zijn.

Baaldervelddiensten
In december hebben wij drie vieringen in de Beek: op zondag 7 december gaat Piet Langbroek voor en het
thema is dan “de hoop van een kind. Op de zondag daarna, op 14 december leidt Ellen Kolthof de
Adventszangdienst. Op Kerstavond, woensdag 24 december is er de gezinsviering die om 19 uur begint.

Kerstattenties
De contactpersonen van Baalderveld kunnen op dinsdag 9 december van 19 uur tot 20 uur de Kerstattenties
ophalen bij Hennie Hakkers, iedereen weet waar zij woont aan het Hondsdraf.

Vesper in de Opgang
Op de derde zondag van Advent is er een Adventsvesper in de Opgang te Radewijk, voorbereid en uitgevoerd
door de liturgiecommissie. Het thema is “Laat je verrassen door Gods weg in deze wereld” en sluit aan bij de
Adventskalender en het jaarthema van de PKN. De vesper begint om 19 uur en na afloop ontmoeten we
elkaar bij de koffie.

Adventskalender
Tijdens de komende tijd van Advent zien wij verwachtingsvol uit naar het Kerstfeest waarop wij de geboorte
van Jezus vieren. Wil je bewust toeleven naar Kerst? Bestel gratis de adventskalender van Petrus, die je
uitdaagt om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan bij Advent. De kalender is gratis te bestellen via:
www.protestantsekerk.nl/adventskalender

Liturgische schikking
Het uitgangspunt is ‘het licht verwachten .. We beginnen in het donker, maar het licht is er al, soms nog in de
verte Advent is een tijd van verwachting en hoop. Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.
Er staan vier kandelaars op de tafel. Tussen de eerste en de tweede kandelaar zweven nu twee duiven.
Ze zijn boodschappers van hoopvol nieuws. Zij kondigen aan wat komt, zij fluisteren van hoop.
Vorige week, op de eerste advent was de tafel nog helemaal donker, met donkere materialen, donkere
bloemen en donkere bessen. De tafel is vandaag iets lichter ingericht, je ziet wat bloemetjes.. we zijn op de
tweede zondag van advent. Er branden twee kaarsen, al ietsie meer licht.... Langzamerhand ontwaakt in deze
tijd de hoop. Kerntekst bij de schikking is het woord van Johannes de doper “Kom tot inkeer, want het
koninkrijk van de hemel is dichtbij.” MatteUs 3 vers 2


http://www.protestantsekerk.nl/adventskalender

